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Voorwoord en een nieuwe lente
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Beste lezers,

Een nieuwe lente een nieuw geluid…
Nee, dit is geen vergissing, dit is wel 
degelĳk de Winternieuwsbrief. Maar in 
deze vorm is het tevens de laatste. We 
gaan ons komende lente richten op 
een nieuw, fris geluid. Hoe dat precies 
gaat klinken weten we nog niet, maar 
deze vorm van eens per kwartaal een 
nieuwsbrief is in deze flitsende tĳden  
achterhaald. 
Actuele informatie is sowieso te vinden 
op de Facebookpagina en op onze 
website. 
Verder streven we ernaar om in de 
toekomst het nieuws met u te delen via 
kortere en actuele nieuwsflitsen. Maar 
nu dus nog een keer een ouderwetse 
nieuwsbrief.

De Ĳssel was dankzĳ het hoge water 
bĳna dagelĳks in het nieuws, het 
journaal ontdekte de fotogenieke 
aanblik van Deventer, het verhaal over 
Fortmond werd gretig verteld en het 
toerisme kreeg een enorme boost. 
Daar hebben we niet veel aan toe te 
voegen. Wandelen en fietsen in de 
Duursche Waarden is vooralsnog een 
heel avontuur, maar nu ik dit schrĳf is 
het eindelĳk opgehouden met 
regenen en vallen er wat voorzichtige 
sneeuwvlokjes. Nu maar hopen op een 
dry januari, zodat wegen en paden 
weer begaanbaar worden.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over 
gedane excursies en we blikken alvast 
vooruit op nieuwe exposities, met 
Schotland in de hoofdrol.
We wensen u veel leesplezier!



Agenda
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Expositie Doorkĳk van Harry Ravers en Sancla Hartong nog t/m 11 februari

Expositie Skye High van Marc-Jan Heilhof en Gert Klos van 13 februari t/m 12 mei

Expositie Schotse Hooglanders met foto’s van Sander Korvermaker  vanaf 13 februari



Ganzen Ben de Winder
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Daar zĳn er nu veel van, heel veel. En elk moment van de dag zĳn er wel roepende ganzen te horen en 
elke keer roept dat weer een gevoel van weemoed op. Wat dat betreft past dat wel in dit jaargetĳde; het 
wordt tĳd om de warmte en de beschutting op te gaan zoeken, ook voor de ganzen. Uit Siberië en het 
noorden van Scandinavië komen ze, al die gakkers. In de wintermaanden komen duizenden en nog eens 
duizenden ganzen uit het hoge noorden de ganzen die hier gebroed hebben vergezellen. Het zĳn vooral 
de grauwe ganzen die hier broeden, je weet wel de groep van Akka waar Niels Holgersson mee op reis 
ging. En het zĳn vooral grauwe ganzen en kolganzen die hier in de Ĳsselstreek komen overwinteren.

Mĳn vader zou vroeger zeggen: “het gaat vriezen” wanneer er grote majestueuze vluchten ganzen overvlogen, 
richting het zuiden. Net als alle vaders had hĳ natuurlĳk gelĳk, maar toch ook weer niet helemaal. De meeste 
ganzen overwinteren meestal op of vlak ten zuiden van de vorstgrens in de buurt van open water en plantaardig 
voedsel, gras dus, heel veel gras. Maar behalve de echte trek naar het zuiden zie je overdag ook grote groepen 
ganzen dan weer naar links en dan weer naar rechts vliegen. Niks ervan, dat het wel eens zou kunnen gaan 
vriezen en dus trek naar het zuiden. Dat heen en weer vliegen is tussen hun slaapplaatsen en de plekken waar ze 
kunnen fourageren (een nette term voor het eten van vogels) trekken. Meestal liggen die slaapplaatsen en 
fourageerplekken niet naast elkaar. Slaapplaatsen moeten veiligheid bieden en fourageerplekken gras en of 
resten mais, en vooral veel! Dit maakt dat je in de ochtend voedselvluchten hebt en in de avond zg slaaptrek. Dat 
zie je overigens ook veel bĳ andere vogels, let maar eens op de groepen kauwen die ’s avonds naar hun 
slaapbomen vertrekken. 

Ook bĳ ganzen heb je ochtenddieren en avonddieren, je hebt er die later vertrekken en later aankomen. Maar 
over het algemeen ziet de dagindeling van een gans er redelĳk overzichtelĳk uit. Nacht: verblĳf op slaapplek. 
Ochtendschemering: vertrek naar het fourageerterrein. Dag: verblĳf op fourageerterrein, af en toe onderbroken 
door bezoek aan slaapplaats. Avondschemering: vertrek naar de slaapplek. Ganzen verblĳven dus 12 tot 15 uur 
op hun slaapplek en zĳn daar bepaald niet stil, er wordt nogal wat afgekletst onderling. Dat wordt ook wel 
“community singing” genoemd, ze vertellen elkaar waar het beste voedsel te vinden is en waar het leven verder 
goed is. En natuurlĳk wordt er ook gekibbeld.

Een van de boeiende aspecten van kĳken naar zo’n grote groep ganzen is, dat ze in families samen blĳven en dat 
je hun groepsgedrag goed kunt bestuderen. Ook al zitten er honderden ganzen bĳ elkaar, je kunt altĳd kleine 
groepjes ontdekken, vader, moeder, oma opa, tantes en neven en nichten en aangetrouwde familie, allemaal bĳ 
elkaar. En altĳd is er wel eentje bĳ in zo’n groepje die met zĳn hoofd omhoog staat op te letten om te kunnen 
waarschuwen voor gevaar. Het leven in zulke groepen heeft zo zĳn voordeel, met al die waakzame individuen. 
Hier langs de Ĳssel is de zeearend het grootste gevaar, soms een enkele vos of een jager. Zou gauw zo’n 
onverlaat wordt gespot vliegt de hele bups op en vluchten ze met zĳn allen zo snel mogelĳk naar open water.
Wat je ook goed kunt zien in dergelĳke groepen hoe de sociale omgang is. Het schĳnt dat er geen echte leiders 
zĳn, maar dat er wel een soort van rangorde bestaat tussen de verschillende groepjes. De sociale status van het 
individu wordt dus bepaald door de sociale status van de groep waar hĳ of zĳ bĳ hoort. Gansgroepen met 
jongen schĳnen daarbĳ redelĳk hoog in de pikorde te staan. Die orde kun je goed zien wanneer ze op hun 
gemakje aan het grazen zĳn of gewoon waggelend naar het water op weg zĳn. Je ziet dan voortdurend clubjes 
die met elkaar aan het bakkeleien zĳn. Enkelingen of een groepje jongeren staan maar laag in die pikorde 
trouwens.

Allee, er is nog veel meer over die gezellige vegetariërs te vertellen. Maar, neem de komende tĳd gewoon je 
verrekĳker mee en ga een uurtje aan de dĳk zitten om te kĳken naar het boeiende schouwspel. En waan je een 
poosje Akka de gans met Niels Holgersson, de prachtige verhalen die hier bĳ horen komen dan als vanzelf. 
Succes.

Geraadpleegde bronnen: De wonderbaarlĳke reis van Niels Holgersson. Selma Lagerlof



Meer dan 35 jaar ‘t Olster Erfgoed
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Najaar 2023 bestond de historische vereniging ‘t Olster Erfgoed 35 jaar. Dit werd gevierd door de uitgifte 
van een speciale editie van het Tĳdschrift.  In deze uitgave is aandacht voor het verleden van de 
vereniging, door artikelen over het ontstaan van de vereniging en een interview met de drie voorzitters 
vanaf 1988. 

Jan Hilferink heeft een boeiend artikel geschreven over de geschiedenis van Olst. Hierin onder andere de 
overgang van Olst van industriedorp naar forensenoord, de sociale en culturele veranderingen in de jaren zestig 
en zeventig en een artikel over de vele gedaanten van Fortmond. Deze jubileumuitgave heeft dan ook als titel: 
“De transitie van de Olster samenleving - Hoe alles  is veranderd”.

De totstandkoming van de historische vereniging ’t Olster Erfgoed kent een lange voorgeschiedenis. Er bestond 
altĳd al belangstelling voor het verleden van Olst, voor het leven van de vroegere bewoners als ook voor 
monumenten en gebruiksvoorwerpen.  Het was oud-burgemeester van Olst, Theo Heisterkamp, die het belang 
van een historische vereniging inzag. Het Nut zette in 1987 de eerste stappen voor de oprichting. In april 1988 
werd de (huidige) naam gelanceerd. Een half jaar later werd de vereniging definitief opgericht. Het eerste 
bestuur bestond uit Mannes Drosten (voorzitter), Albert Renshof (secretaris/penningmeester), Annie te Kloeze, 
Tjabel Klok, en Albert Stegeman. 
De vereniging startte op de zolder van Huize Westervoorde (oud gemeentehuis) en via twee panden aan de 
Veerweg, vond ‘t Olster Erfgoed in 2012 een definitieve plek bĳ het Infocentrum Ĳssel Den Nul. 
Naast ruim 450 leden heeft de vereniging een grote groep vrĳwilligers. Deze bemensen verschillende 
werkgroepen, zoals bĳvoorbeeld een archiefwerkgroep, dialectwerkgroep en werkgroep genealogie. Ook 
onderhouden vrĳwilligers van ’t Olster Erfgoed de oude begraafplaats (Droststraat) in Olst.
Iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis kan in het Infocentrum terecht voor informatie over Olst 
of kan zelf op zoek gaan. 
Geen lid, maar belangstelling voor het Jubileum Tĳdschrift? Het Tĳdschrift is te koop in het Infocentrum. Niet 
mogelĳk om naar Olst-Wĳhe te komen? Mail dan naar info@olstererfgoed.nl  en wĳ zorgen dat u een exemplaar 
thuis ontvangt.  Natuurlĳk kunt u ook lid worden van de historische vereniging (slechts €22 voor één jaar), u 
ontvangt dan niet alleen de jubileumuitgave maar alle  Tĳdschriften van 2023!!



Skye high Marc-Jan Heilhof, Gert Klos
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Twee enthousiaste Zwolse fotografen Marc-Jan Heilhof en Gert Klos exposeren van 13 februari t/m 12 mei 
2024 foto’s van het Schotse eiland Skye in het Infocentrum Ĳssel Den Nul.

Beiden hebben in het voorjaar van 2019 het Schotse eiland Skye bezocht. Dat eiland staat bekend om het 
spectaculaire ruige landschap, het mooie licht, de wisselende weersomstandigheden en natuurlĳk ook de 
voortreffelĳke whisky.
Marc-Jan bezocht dit eiland in de maand mei, waar hĳ twaalf dagen rondreisde. Voor hem was dit een 
fantastische ervaring. Hĳ werkt zowel in kleur als in zwart/wit, waarbĳ bĳzonder licht, vorm en kleur heel 
belangrĳke aspecten zĳn. De hier gepresenteerde foto’s van hem zĳn in kleur afgedrukt. In zĳn vrĳe tĳd reist 
Marc-Jan graag met de camper om de fantastische natuurgebieden in Europa te bezoeken om daar mooie 
landschapsfoto’s te maken.
Gert was er in de koude, regenachtige maand maart.  Samen met z’n zoon trok hĳ enkele dagen lang met een 
landrover door dit prachtige gebied. In 1994 bezocht hĳ dit eiland ook al eens en maakte met z’n analoge 
camera foto’s, waarvan er enkele op deze expositie te zien zĳn. Vanuit de analoge fotografie heeft hĳ de zwart/wit 
fotografie in het digitale tĳdperk voortgezet. Zĳn foto’s voor deze expositie zĳn ook allemaal in zwart/wit 
afgedrukt. Naast natuurfotografie houdt hĳ zich bezig met verhalende, documentaire fotografie.
De twee fotografen laten op hun eigen karakteristieke wĳze het prachtige Schotse Skye zien.
Voor beiden is fotografie een middel om herinneringen vast te leggen en een manier om anderen te laten 
genieten van de gemaakte beelden.
Beiden hebben de intentie dit fotogenieke eiland ooit weer opnieuw te bezoeken en onder alle 
weersomstandigheden mooie scenes vast te leggen.

Marc-Jan en Gert zĳn al jaren lid van Fotoclub Zwolle en hebben een website waarbĳ ze bezoekers graag  willen 
enthousiasmeren voor de verschillende vormen van fotografie.
Website Marc-Jan: www.mjhfotografie.nl
Website Gert: www.gertklos.nl/
Laat u verrassen door de betoverende beelden en bezoek de expositie.

Marc-Jan Heilhof



Schotse hooglander Sander Korvemaker
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Expositie Schotse Hooglanders 

De Duursche Waarden is een van mĳn favoriete plekken om de natuur te ervaren. Ik wandel graag door dit 
prachtige gebied, en laat me steeds weer verrassen door alles wat er te zien is.
De Schotse hooglanders zĳn voor mĳ een geliefd onderwerp om te fotograferen. Hun weelderige vacht en 
imposante hoorns geven me het gevoel echt in de natuur te zĳn.
In de afgelopen jaren heb ik de kudde herhaaldelĳk opgezocht en vastgelegd met mĳn camera. Uiteraard op 
gepaste afstand, want hoewel ze er soms heel schattig en aandoenlĳk uitzien, kunnen ze behoorlĳk dreigend 
overkomen.
Deze expositie is een eerbetoon aan de Schotse hooglanders, gepresenteerd in de prachtige omgeving van de 
Duursche Waarden.
De expositie, beneden op de Golvende Wand, is vanaf 13 februari dagelĳks te bezichtigen van 10.00 – 17.00 uur
Voor meer informatie, vragen en/of reacties:
info@sanderkorvemaker.nl / https://www.sanderkorvemaker.nl

Foto:  Sander Korvemaker



OLBA conserven in herhaling (deel 3) Freddy van de Kamp
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De afgelopen weken heb ik een aantal malen de Olba tentoonstelling bezocht. Deze geeft een prachtig 
beeld over de historie van de vleesindustrie in het dorp Olst.

Ik heb daarop het persoonlĳk archief 
(schoenendoos) van m’n vader geraadpleegd en 
daaruit nog wat bĳzondere dingen tevoorschĳn 
gehaald. 
Wat mĳ opviel is, dat bĳ het bekĳken van de 
archieven van het Olster Erfgoed, een aantal 
fabrieksarbeiders, zoals o.a. Veldkamp, Kamphuis 
en Kluin hun 50-jarig dienstjubileum vierden. Dat 
betekent dat ze met 15 jaar waren begonnen en bĳ 
het bereiken van de 65 jarige leeftĳd AOW. Dat 
maak je in de tegenwoordige tĳd toch niet vaak 
meer mee.
Eén van die mensen was ook D. v.d. Kamp, die 
haalde er zelfs de krant mee.  
Er werd bĳ de Olba veel aandacht geschonken aan 
jubilea. Vooral Annie te Kloeze speelde daarin een 
voortrekkersrol. 
Dus beste mensen, ga nog eens kĳken naar deze 
mooie expositie.



Herfsttochten door de Duursche waarden Freddy van de Kamp
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Eerst een wandeling waarbĳ paddenstoelen centraal staan. Ik ging 
op pad de 22ste oktober naar het Fortmonderbos , sinds vorig jaar 
in beheer en eigendom van Staatsbosbeheer. Onder de bezielende 
leiding van Willy Jansen en Ben de Winder, beiden vrĳwilligers bĳ 
Staatsbosbeheer. We gingen met een gemêleerde groep van 18 
personen op pad  en kwamen door  een prachtige beukenlaan. Na 
de toelichting over de ontstaansgeschiedenis van dit bos,  
buitendĳks aangeplant bos op een oude oeverwal van de Ĳssel, 
begon de ontdekkingstocht naar de diverse soorten 
paddenstoelen (ruim 5000 in Nederland).  Jong en oud deden 
hieraan mee. Vooral de “pratende bomen”, de magie van mycelium 
(schimmeldraden) waren voor mĳ een openbaring. 
Wil je daar nog meer over weten?  Kĳk op Netflix naar Fanstastic 
Fungi, erg  interessant.

Er kwamen mooie Scrabble namen voorbĳ, ik noem er een aantal: 
witsteelfranjehoed, het elfenschermpje, de gordĳnzwam, de 
roodgerande houtzwam, de roestvlekkenzwam.  Verder kwamen 
we, tĳdens de route, de spieringtrechterzwam, de 
muizenstaartzwam, de levermelkzwam en de kleine 
beukenbladmycena, evenals de beukenrussula en de 
dennenzwavelkop tegen. Prachtig.
We sloten de tocht af met de bekende, nou ja bekende, kastanje 
boleet, de stinkzwam en het duivelsei (een inktzwam in de dop).

Eén soort hebben we niet gezien. De vliegenzwam! Ik hoorde 
“Spillebeen” al  vragen: “Waar is mĳn paddenstoel”? Misschien een 
volgende keer?

Grote Stinkzwam en  een 
doorgesneden Duivelsei 

Eikeldopzwam. foto: Gert Harmsen

De herfst is een mooie periode om door de Duursche Waarden te wandelen, zeker wanneer dit onder 
leiding van een deskundige gids kan.
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Een weekje later een wandeling door een ander deel van Duursche Waarden. Dit keer met vrĳwilligers van het 
Infocentrum, met begeleiding van Ben de Winder, op pad voor een ontdekkingstocht. 
Nadat we de informatie over het ontstaan van de Ĳsseldelta hadden gekregen gingen we de natuur in. Langs 
weiden, struiken, bomen met de daarbĳ behorende verhalen richting de Ĳssel.
De grauwe en de Canadese ganzen in de wei, de kolgans in de lucht, evenals de sperwer en slechtvalk en niet te 

vergeten de zwermen 
vinken, koperwieken 
en kramsvogels.
Bĳ het Ooibos (Korea) 
hop,  het  warkruid en 
de afgekloven 
boompjes van de 
bever. In het 
apothekerslaantje zĳn, 
volgen onze gids, veel 
medicinale kruiden te 
vinden, waaronder de 
weegbree. Mocht je je 
branden aan de 
brandnetel, dan is een 
gekneusd blad van die 
plant een remedie.

Daarna bĳ de uitkĳktoren tĳd voor: “Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.”
Vervolgens, na het intermezzo met de pony’s, een mooie uiteenzetting over het gebruik van de ringovens in de 
Steenfabriek.  Al met al, voor de meesten van ons en ik in het bĳzonder, een leerzame ochtend. 

Weer een week later maakte ik me klaar voor een Ruige tocht, een stoere wandeling van vier uur dwars door het 
gebied.
Deze tocht werd georganiseerd door Staatsbosbeheer, we gingen die dag op weg onder leiding van onze gids 
Rombout Hoogerbeets.
Het bleek een soort Familietocht, een privé rondleiding, te worden. Allemaal leden van één familie. Naderhand 
bleken dit de toekomstige bewoners van een huis op Fortmond te zĳn. Voor hen dus een kennismaking met het 
gebied.
Tĳdens de route vertelde Rombout over de zĳarm van de Ĳssel De Barlose (Lange) Kolk, het weidegebied dat 
natuurgebied wordt en de natuurlĳke afscheidingen in de vorm van struikgewas (bĳv. de meidoorn).
Bĳ het Ooibos aangekomen werd door onze gids uiteengezet dat daar klei gewonnen werd voor de toenmalige 
steenfabriek. De aanwezige spoorlĳn was natuurlĳk allang verdwenen. Toen we bĳ de uitkĳktoren en steenfabriek 
waren gearriveerd kregen we nog een uiteenzetting over werkwĳze van de vlam- en ringovens.
Hierna langs de Ĳssel naar Steenfabriek! En langs het “nieuw” aangelegde water links en de Ank rechts terug 
naar het Infocentrum.
Volgens de stappenteller 9 km, waarna we onder het genot van een kopje koffie een Prachtige Powerpoint 
Presentatie te zien kregen over het Ĳsselgebied van vroeger tot heden, de geschiedenis van de steenfabrieken 
en de loop van het water in vroegere tĳden. Onze begeleider werd bedankt voor de verstrekte informatie en de 
familie, ook namens Rombout, bedankt voor de koffie!

http://administratie@infocentrum.nl
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Hebt u ook interesse in een excursie met een gids? Informeer dan bĳ het infocentrum naar de mogelĳkheden.



Colofon en verantwoording

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Infocentrum De Ĳssel in Den Nul

Het infocentrum is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, ’t Olster Erfgoed, Stichting JP van den Bent en
Brasserie Op Duur. 
www.staatsbosbeheer.nl
www.olstererfgoed.nl
www.jpvandenbent.nl
www.brasserieopduur.nl

Infocentrum Ĳssel Den Nul, 
Rĳksstraatweg 109, 
8121 SR Den Nul, 
(0570) 745040

Openingstĳden:  Het Infocentrum is dagelĳks geopend van 10.00 - 17.00 uur.

De redactie van deze nieuwsbrief bestaat uit: 
Koos Kuĳper
Ben de Winder
Freddy van de Kamp
Fred Bĳsterbosch (verzending)

Alle foto’s zĳn van de schrĳvers, tenzĳ anders vermeld
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